
Nieuwsbrief juli/zomereditie 

Pas-taal 
Weleens last van straattaal, streektaal 
of vaktaal omdat je die alleen verstaat 
als je erbij hoort? Wij introduceren een 
taal voor de hele kledingzoekende- en 
passende medemens: Pastaal. Eén die 
het ongrijpbare gebied van smaak, van 
past het (niet) of staat het (niet) probeert 
te vangen. Handig!  
Bron: onze bezoekers. Vangst: in de 
buurt van de paskamers van TWEEDS.  
• Dit doet niks voor je (kun je beter niet 

kopen, om welke reden dan ook) 
• Het doet wat voor je (je wordt een 

plusvariant van jezelf als je dit 
aantrekt) 

• Ik voel ‘em, dus ik neem hem niet (te 
klein, kriebelt, schuurt, niet doen) 

• Bij mij moet het in m’n armen 
springen (niet meer loslaten als dát 
gebeurt) 

• Ik kwam er wel in, maar niet meer 
uit (alleen kopen als er altijd iemand 
bij de hand is om je met uitkleden te 
helpen)  

• Lekker als thuisjurk (criterium: 
flatteert niet, zit lekker. Aantrekken als 
niemand je ziet) 

• Als je het niet past dan weet je het 
niet (klopt als een bus. Verras jezelf, 
kijk wat het voor je doet. Je bent niet 
voor niets in een winkel) 

• Deze is liefde op het eerste gezicht 
(doen: net als bij de liefde kun je er 
gelukkig van worden of eeuwige spijt 
als je het hebt laten gaan) 

Heb jij een mooie, handige pasmetafoor- 
of uitspraak in de aanbieding? Eentje die 
verheldert, op een spoor zet? Laat het 
ons weten bij de paskamer van TWEEDS 
of op info@tweedsoosterbeek.nl. 
Publicatie in de paskamer! 

 

Is dit een Nieuwsbrief? 
Naast de feedback dat onze Nieuwsbrief 
gezellig en herkenbaar is (fijn!) hoorden 
we ook: “leuk hoor, maar dit is toch geen 
Nieuwsbrief!” En ja, we moeten 
bekennen dat deze kritische lezer 
grotendeels gelijk heeft. TWEEDS is nou 
eenmaal niet een plek waar Nieuws met 
de grote N wordt gemaakt. De 
Nieuwsbrief, bedachten wij, is een 
beetje als TWEEDS zelf. Een stekkie 
waar je binnenwandelt om te kijken of er 
deze keer iets voor jou bij zit. Snel voor 
een korte scan tussen de bedrijven door 
of met tijd genoeg voor ontdekken en 
ontmoeten. Het plezier dat wij daaraan 
beleven geven we je graag, heel circulair, 
in columnachtige observaties terug. 
Nieuws met een kleine n eigenlijk. Goed 
voor een glimlach. En áls er echt Nieuws 
is lees je dat geheid in onze Nieuwsbrief. 
 
Echt Nieuws! 

Vanaf 30 augustus ook op zaterdag 
open 
Bijna dagelijks horen we (nieuwsgierig): 
“waarom zijn jullie eigenlijk niet op 
zaterdag open?”. Of (mopperig) “een 
kledingwinkel die op zaterdag dicht is, zo 
onlogisch!”. Uit eigen ervaring kennen 
we de teleurstelling van een dichte deur. 
Daarom ben je na de zomer ook welkom 
op zaterdagen van 11.00 tot 16.00 uur. 
Het is een proef. We evalueren in de 
wintervakantie of het bevalt. Laat het 
ons weten! 
 
 
 


